Medemenselijkheid is nooit strafbaar

Brandbrief strafbaarstelling ongedocumenteerd verblijf en hulp aan
ongedocumenteerden

Geachte kamerleden,

Op 1 juli stemde de Tweede Kamer voor een amendement op de Asielnoodmaatregelenwet, waarin
verblijf van ongedocumenteerden en het bieden van hulp aan deze mensen strafbaar wordt gesteld.

Onze organisaties vangen dagelijks honderden ongedocumenteerde en dakloze mensen op. Wij
helpen iedereen die hulp nodig heeft en maken daarbij geen onderscheid. We doen dat met
duizenden vrijwilligers, die zich inzetten vanuit de humanitaire, solidaire en joods-christelijke waarden
waarop de samenleving is gestoeld. Het strafbaar stellen van dit belangrijke vrijwilligerswerk,
ontregelt de lokale vangnetten en het draagvlak van betrokken burgers voor de politiek.

Voor veel ongedocumenteerde mensen is terugkeer naar hun land van herkomst geen optie.
Bijvoorbeeld omdat zij als politieke dissident of als minderheid daar niet veilig zullen zijn, of omdat
het land van herkomst niet mee wil werken aan terugkeer. Zelfs al zouden ze het willen, is het dus
voor hen te complex om Nederland te verlaten. De geamendeerde Asielnoodmaatregelenwet maakt
mensen die geen alternatief hebben vogelvrij. Dat is in strijd met de Universele Rechten van de
Mens.

De geamendeerde wet komt bovenop andere maatregelen die de huidige regering al heeft
ingevoerd, zoals de afschaffing van de bed, bad en broodregeling. Hierdoor hebben
ongedocumenteerde mensen geen toegang meer tot zorg, huisvesting en financiéle ondersteuning.
Dat maakt hen extreem kwetsbaar voor ziekte, dakloosheid en verslaving. Kerken, ngo’s,
inloophuizen en solidaire burgers bieden nu nog een vangnet. Zonder de hulp van onze vrijwilligers
zouden talloze ongedocumenteerde mensen die feitelijk geen kant meer op kunnen, op straat
gestorven zijn na afschaffing van de bed-bad-broodregeling. Als de wet aangenomen wordt, hangt
ons allemaal een celstraf boven het hoofd.

Het aannemen van de wet zou betekenen dat het werk van Michelle van Tongerloo, die als straatarts
in de Pauluskerk vaak doodzieke mensen van zorg voorziet, illegaal wordt. Het zou betekenen dat de
honderden vrijwilligers van het Kerkasiel in Kampen, die zich inzetten voor kinderen die in Nederland
geboren zijn, kunnen worden aangeklaagd. Het betekent dat de dagelijkse hulp van de duizenden
vrijwilligers die werken in inloophuizen en straatpastoraat strafbaar wordt. En het betekent voor hen
allemaal een conflict tussen het volgen van hun geweten en het zich houden aan de Nederlandse
wet.

Wij vragen u om dit te voorkomen.

Stem tegen het criminaliseren van basale medemenselijkheid.
Handhaaf de Universele Rechten van de Mens.

Stem voor de maatschappelijke instellingen met al hun vrijwilligers.

Stem tegen de Asielnoodmaatregelenwet. Want medemenselijkheid is nooit strafbaar.
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ds. Martijn van Leerdam - Pauluskerk Rotterdam

Maarten Goezinnen - Rotterdam Ongedocumenteerden Steunpunt
Dirk van den Hoven - Protestantse Diaconie Amsterdam

Joost van den Bogert - Stem in de Stad - Haarlem

Eef Daey Ouwens - Vluchtelingen in de Knel Eindhoven

Veerle Rooze - Netwerk DAK

Saskia Bolten - Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof Delft
Guus Koelman - Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam

Esther Stomphorst - STIL, Utrecht

Andrea Bessa - Formaat/Shadows United

Judith van den Berg- Meelis - Diaconaal Centrum De Bakkerij, Leiden
Marcel Wijnen - Stichting Loods, Den Bosch

Manon van Herk - Goud van Noord, Rotterdam

Derk Stegeman - Stek, voor stad en kerk, Den Haag

Jan de Vries - Straatconsulaat, Den Haag

Jochen Braams - Basisberaad Rotterdam

Mirjam van den Hoek-Roelse - Verandergroep Woonregels, Dordrecht



